
 
 

Bezige handen, nu gevouwen en stil. 

Een leven lang gegeven, dat was je wil. 

Je strijd is gestreden, vol zorg en moed. 

Verbazingwekkend krachtig. 

’t Is op. 

Zo is het goed. 

 

 
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid 

genomen van mijn lieve vader, schoonvader en onze trotse opa 

 

Wouter Lems 
-Wout- 

 
sinds 14 december 2021 weduwnaar van Tineke Lems-Visser 

                 
20 juli 1943                                                                                   21 mei 2025 

 
 
 

 
Miranda en Edgar 

              Brian en Isobel 
                Ashley 

 
    

    

 
 

  
 Correspondentieadres: 
 Mastenbroek Uitvaartverzorging  
 T.a.v. Familie Lems 
 Eerste Barendrechtseweg 180-b 
 2992 BS  Barendrecht 

 
 
 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
 op woensdag 28 mei om 16.00 uur 
 in de aula van crematorium Hoeksche Waard,  
 Zaaiviool 3 te Heinenoord. 

 
 Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn. 

 


